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CKG Don Bosco &  
Huis van het Kind Tielt

jaarlijks van april tot mei

Praktisch

De sessies vinden plaats:

Waar?
Welzijn Tielt - Deken Darraslaan 60

Wanneer?
20 en 27 april
4, 11 en 25 mei 

Uur?
Van 13u00 tot 15u00

Inschrijven? 
Via isabellestaelens@ckgdonbosco.be
T 0492 97 64 79
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Huis van het Kind Tielt - Deken Darraslaan 60 
T 051 40 90 52 - welzijn@tielt.be‘Onze Jasper (1,5 jaar) komt telkens opnieuw 

aan het stopcontact, ook al heb ik het hem al 
meerdere keren gevraagd om het niet te doen. 
Ik verlies dan mijn geduld!’

Welzijn
Tielt



Opvoeden?
De weg van klein naar groot is lang en vol  
hindernissen. Groot worden is soms moeilijk, 
kinderen grootbrengen zeker. 

Er wordt veel gepraat en geschreven over het 
opvoeden van kinderen, vaak met moeilijke 
woorden in veel te dikke boeken. Dat maakt 
het niet gemakkelijk om over opvoeding iets 
bij te leren. 

We hebben geprobeerd ons verhaal over  
opvoeden eenvoudig en praktisch te houden.

Tijdens onze sessies krijg je wat houvast om 
problemen met kinderen te begrijpen en er 
een antwoord op te geven! Je ziet dat je niet 
alleen staat met je problemen!

Wat doen we en voor wie?
De ouders komen 5 sessies samen om  
verschillende opvoedingsthema’s te bespre-
ken. In groep denken we na over wat soms  
moeilijker loopt bij het opvoeden van onze 
kinderen. De ouders en twee begeleiders  
wisselen ideeën en tips uit.

Basis van onze training?
• Positief bekrachtigen en belonen
• Creëren van structuur
• Stellen van grenzen
• Geven van duidelijke 
• boodschappen
• Aanpak van negatief gedrag
• Problemen oplossen

Moeilijk gedrag?
‘Als onze Louise (5 jaar) haar zin niet krijgt, 
begint zij te roepen en te tieren. Ik geef dan 
soms toe om van dat lawaai af te zijn of ik 
maak me erg boos. Ik heb achteraf dan enorm 
veel spijt. Hoe kan ik dit vermijden?’ 

Als onze Jan (10 jaar) van school komt, gooit 
hij zijn jas op de stoel. Als ik vraag om zijn jas 
aan de kapstok te hangen, luistert hij niet en 
geeft hij een brutaal antwoord. Ik voel mij 
machteloos.


